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Het begon op het Nederlandse Drielandenpunt op de Vaalserberg, onze trotse hoogte van 322
meter. Bergklimmers Katja Staartjes en haar partner Henk Wesselius bedachten dat zich ook in
de Himalaya een interessant drielandenpunt bevindt, zelfs twee: zowel in het noordwesten als
in het noordoosten grenst Nepal aan China (Tibet) en India.

Tekst - Kester Freriks

e verbinding tussen beide
drielandenpunten vormt een route die zij
de Nepal Traverse noemen, een uitgebreide
variant van de Great Himlaya Trail en de
Upper Great Himalaya Trail. Beide klimmers liepen de
2000 kilometer lange trektocht in drie afzonderlijke
etappes. In het rijk geillustreerde boek Lopen over de
grens. Great Himalaya Trail door Nepal doet Staartjes
verslag van deze fascinerende tocht dwars door de
ruige natuur van Zuid-Oost Azié. Hiermee zijn zij de

eersten die het nauwelijks
betreden gebied van westelijke
Nepal, de Far West, hebben
betreden. En, nog een
bijzonderheid, ze voltooiden de
tocht met zo weinig mogelijk
hulp.
Hun gids was Chhiree Sherpa,
een toegewijde drager. Ook
voor hem was de tocht een
uitdaging, want hij had de Far
West nooit eerder bezocht.
Terecht merkt Staartjes op dat
het niet eenvoudig was een gids
en drager te vinden, want de
meeste sherpa’s zetten in op
een begeleiding van hoogste
toppen van dit gebied, de Mount
Everest en de Annapurna
bijvoorbeeld, want bonus
voor de topbeklimming.
Een gids als Chhiree is ook
noodzakelijk, omdat enkele
gebieden uitsluitend bezocht
mogen worden met een gids.
Grenswachters en politie houden hierop scherp oog. Op
een enkel stuk krijgt het drietal begeleiding van drager
Bombji, een extraverte man die honderduit vertelt over
het gebied dat ze doorkruisen.
Het begin van de tocht in de Nepalese Far West
brengt meteen een geweldige verrassing. Hier stuiten
Staartjes en Wesselius op een heuse grenspaal, waarin
een ‘1’ staat gebeiteld. Wat een ontdekking. De foto
die staat afgedrukt is van een grote zeggingskracht:
midden op een puinveld, aan de voet van besneeuwde
bergflanken, staat die grenspaal. Vandaaruit begint de
tocht. Grenzen zijn niet vanzelfsprekend, evenmin deze




grensstreek. Vaak zijn de grensstreken betwist gebied
en voelen de Nepalezen de bedreiging van de naburige
reus China, die niet vrij is van landverovertje. Staartjes
wijdt mooie en interessante passages aan grenzen.
Aan grenzen als inzet van strijd tussen naburige
landen, en ook aan persoonlijke grenzen die je dient te
overwinnen.

Rijke opbouw

Het boek kent een rijke opbouw. Elke tocht wordt
voorafgegaan door een nauwkeurige topografische
kaart van het gebied dat het tweetal doorkruist,
gevolgd door een korte inzet die ‘Feiten’ heet.
Vervolgens vermelding van begin- en eindpunt, de
afgelegde afstand, het hoogste en laagste punt. Meteen

in het begin nemen de klimmers de bergpas van Urai La

op 5 207 meter hoogte. Het laagste punt bevindt zich
op 2 300 meter, als de trekkers een rivier oversteken.
Het bijzondere van deze Traverse is dat er niet alleen
maar omhoog geklommen wordt, zoals in bijna alle
klimboeken, maar dat afdalingen ook erbij horen. En
dan moeten we de gevaarlijke oversteek over wilde
beken via gladde boomstammen niet vergeten. Ook
bijzonder is de aandacht die Staartjes schenkt aan

de Nepalese bevolking. Gastvrijheid bijvoorbeeld is
een recht. Als de trekkers bij boeren aankloppen,
krijgen ze altijd slaapplaats aangeboden, soms zelfs

in het ouderlijke bed. Liever slapen ze in hun eigen
slaapzak op een mat op de grond. Ze krijgen verse
karnemelk, de beroemde en ook beruchte yakthee en
boekweitpannenkoeken geserveerd. De armoede in

de onherbergzaamheid doet hen versteld staan. Deze
mensen leven ‘op de grens van het bestaan’, of eigenlijk:
onder de levensgrens. Staartjes en Wenselius hebben
belangstelling voor meer dan bergen alleen; ook de
levensomstandigheden en de cultuur van Nepalezen
krijgen in het boek ruime aandacht. Mooi is de passage
over het ‘goud van de Himalaya, ofwel yarchagumba.
Dit is een paddenstoel die parasiteert op de larve van
een nachtvlinder. Nadat de paddenstoel zich lange tijd
met de larve heeft gevoed, doodt hij die waarna de
larve wordt gemummificeerd. De parasiet groeit uit tot
een lang, geelkleurig stengeltje dat, gemalen, een grote
medische waarde heeft en ook dient tot afrodisiacum.
Ook sportprestaties zouden verhogend werken door
dit goud.

Uitdaging

Verbondenheid met de omgeving maar ook onderlinge
verbondenheid tussen de klimmers is van essentieel
belang, zeker tijdens een tocht als deze die ruim
honderd dagen duurde. Staartjes schrijft mooi over de
natuur die altijd de machtigste factor is, de leidende
kracht die altijd heersend is. Het wonder van deze
Nepal Traverse is dat de trekkers de route hebben
weten te vinden dankzij zeer gedetailleerde kaarten
en de gps. Tijdens de voorbereidingen voor de reis
ontdekte Staartjes dat de Britse klimmer Robin
Boustead werkte aan een nauwkeurige beschrijving
en kaartweergave van de Great Himalaya Trail. Zijn

kaarten vormden een belangrijke leidraad. De foto’s
zijn van een adembenemende schoonheid en scherpte,
alsof de lezer zelf aan de voet van de Mount Everest
staat of te gast is in de dorpen en de huizen van het
gastvrije Nepal. Deze Nepal Traverse is even uniek
als intrigerend. Temeer omdat het vinden van de
juiste route elke dag weer een onzekerheid inhield.
Waar loopt die heen? Waar bevindt zich aan het
eind van de avond een geschikte slaapplaats? Wordt
het de tent, een lemen vloer bij mensen thuis of een
lodge? Een enkele keer blijkt de route geheel te zijn
verdwenen of onbegaanbaar door een rivier die
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uit zijn oevers is losgebroken of een lawine die het
pad heeft weggevaagd. Aan het slot geeft Staartjes

een bespiegeling over het fenomeen grenzen, zowel
landsgrenzen als grenzen tussen bevolkingsgroepen
en zelfs grens tussen de rijke westerse wereld en het
arme Nepal. Staartjes: ,Van elke reis kom ik rijker
terug. En zo ben ik zeker teruggekomen van onze
Nepal Traverse, dé tocht der tochten als het aan mij
ligt. We doorkruisen het gehele land en doorleefden de
gigantische diversiteit in natuur, cultuur en bewoners.
(-) En juist de confrontatie met de verschillende
grenzen waar we tegenaan liepen, maakte deze tocht
tot een dergelijk avontuur. Avonturen dagen je uit. Ze
brengen je verder”

Wat geweldig om als lezer deze tocht door laaggelegen
valleien, door de Nepalese wildernis en langs de steile
besneeuwde berghellingen en gletsjers mee te mogen
maken.

Katja Staartjes
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